
Charlie Chaplin
Kijk naar boven!



Uit The Great Dictator:
“Hanna, kun je me horen?
Waar je ook bent, kijk naar boven!
Kijk naar boven, Hanna! De zon breekt door de wolken. 
Wij komen vanuit de duisternis naar het licht! 
Wij komen naar een nieuwe wereld, een vriendelijke wereld, 
waar de mens zich boven de hebzucht, de haat en de 
wreedheid heeft verheven.
Kijk naar boven, Hanna.
De  ziel van de mens heeft vleugels gekregen en op het laatst 
begint hij te vliegen. Hij vliegt tot in de regenboog, in het 
licht van de hoop.
Kijk naar boven, Hanna!
Kijk naar boven!”

Charlie Chaplin (1889–1977) wordt vandaag de dag over het 
algemeen herinnerd als de zwerver met het bolhoedje en de 
wandelstok uit de slapstickfilms. Een komiek uit de tijd van de 
stomme films.

Er zijn maar weinig mensen die weten dat hij ook schrijver, 
regisseur, producer, componist en bovendien ook nog eens 
een slimme zakenman was. Hij was de eerste echte filmster die 
wereldberoemd werd en miljoenen verdiende met zijn films.

In deze lezing vertel ik het verhaal van zijn leven, deel ik zijn visie 
op en boodschap aan de wereld en maken we kennis met een 
van de mooiste teksten die er geschreven zijn over zelfliefde:
 

‘As I began to love myself’

De lezing wordt opgeluisterd door de pianotranscripties van zijn 
zelf gecomponeerde filmmuziek, live uitgevoerd.
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Jacqueline van der Zee zorgt er met haar veelzijdigheid voor 
dat de lezing op een unieke manier gepresenteerd wordt. 
Door haar bevlogenheid & enthousiasme en met een muzikale 
omlijsting van bestaande stukken en eigen werk, biedt ze een 
afwisselend programma.
 
Teksten, muziek en presentatie: Jacqueline van der Zee
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