


Een muzikale lezing over het leven en werk van 
Hildegard von Bingen (1098 – 1179)

Hildegard von Bingen was in de 12 eeuw een volstrekt unieke 
persoonlijkheid en is een van de meest geniale vrouwen uit de 
West-Europese geschiedenis geweest.

Als abdis, zieneres, profetes, mystica, natuurarts en componiste 
verwierf ze grote faam.
Ze schreef over haar visioenen, over hoe de mens dient te leven, 
over de natuur, kruiden, dieren, edelstenen en vooral over het 
mysterie van de schepping en over God en zijn liefde voor de 
mens.

Ze correspondeerde met pausen, hoogwaardige kerkelijke 
leiders, bisschoppen en keizers, die tevens ook bij haar kwamen 
voor advies. 
Ze was de eerste vrouw die buiten het klooster reizen maakte om 
te prediken, wat hoogst ongebruikelijk was voor een vrouw uit 
die tijd.

De inhoud van haar boodschap was tweeledig: 

~ Ze wilde de geestelijkheid van haar tijd vermanen, veranderen 
en opnieuw inspireren. 

~ Ze wilde iedereen die voor haar werken openstond, de weg 
wijzen naar het meest innige contact met de Schepper.

Wie was deze Middeleeuwse abdis die haar stem kon laten 
horen in een tijd dat vrouwen meestal zwegen?

En waarom inspireert zij ons nog steeds?

Boekingen Jacqueline van der Zee
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Jacqueline van der Zee zorgt er met haar veelzijdigheid voor 
dat de lezing op een unieke manier gepresenteerd wordt. 
Door haar bevlogenheid & enthousiasme en met een muzikale 
omlijsting van bestaande stukken en eigen werk, biedt ze een 
afwisselend programma.
 
Teksten, muziek en presentatie: Jacqueline van der Zee

Een veer op de adem van God


